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@' Vorming en toerusting 2020- 2021

Voorwoord

Een nieuw programma boekje met veel voorbehoud. De virusuitbraak heeft
veel verlamd in onze maatschappij. Alles is anders geworden. Toch durfden
wij het aan om een nieuw programma samen te stellen.

Het Jaarthema van de PKN is HET GOEDE LEVEN.

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Veel om van te
genieten. Er is een tijd om... (prediker) . Elkaar te
ontmoeten. Er worden maar liefst 6 gespreksgroe;?%'net
aangeboden. Voor vrijwel iedere leeftijd boven

de 20. Tijd om te genieten van een concert, GOEDE
kunst, een wandeling of excursie of een film. LEVEN

Tijd om te leren, bij een boekbespreking of bij poezie. Tijd om stil te staan bij
de ellende die ons overkomt in de maatschappij door daders, en wat dit
betekent voor slachtoffers. Maar ook hoe herstel en verzoening betekenis
geven. Tijd om te genieten van eten.

Kortom we hopen dat u de tijd gaat nemen om deel te nemen aan een van de
activiteiten.

Opgeven kunt u doen via de contactpersonen of via ons mailadres

v&t@pgborger.nl

En.... lees vooral Samenspraak want daar staat het laatste nieuws.
En zo mogelijk ook op de beamer en de website van de kerk
https://www.pgborger.nl/.
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rogramma 2020/2021  Jaarthema: Het goede leven (onder voorbehoud! )
Thema onderwerp Actie/kosten/coordinatie datum
1 Gesprekskringen (8 x) *1 Gespreksgroep Biybelkring B3 Jur Mefiema vanaf oktober
* 80« kring ds. Jur Meliema
* Gespreksgroep Zondagavond Jolanda Kuperus
* leefujdsgroep 20-35 begeleiding g5 Thga van T Hof
* gesprelagroep 4 middagen 75+ begeleiding pastor Hessel Hansma
* gespreksgroep 50+ begeleiding pastor Hessel Hansma
2 Fostie Twee avonden met ds. Gert Lubbens Giny Donderdag 8 + 22 okt
3 Maatschappelike | Slachtoffer en daderschap Nading foundation en ds. Jan Eerbeak, Martin 18 Nov
onderwerpen Kemper en jan Kok
4 B Angere ? Ds. Theo van t Hof 26 nav
5 Culinsir Bijbels culinaic Koken met domines Han Wilmink Jannie en Esfle vanaf jan. Nog in te plannen
In Borgar of in Wezsge
€ Groen geloven Fibm biggest Ittie farm Jaap 15 jan
7 Culinair_ Eansakeday Ria @n Anita dinsdag 16 februan
[] g preking Samusl Lee, ngen naar niguw christand Ds. Theo van 't Hof 28 januari 2021, 4, 11 en 18
februari 4 maart
9  Muziek *Zangmiddag Qi RRIE: KAVEL tondagrddag Jolanda 21 fabr
10 creatief ros el Germign 18 en 19 Maas.
40 dagen tjd 18" voor volwassenen; de 19° voor de jeugd
11 Excuryie grosn Excursie Bezosk 3an badrijf van familie Rossboom 23 Januari en g in 22 mei
geloven
12 Muzel/theater Gheralgreeg met een voorstelling Exty Hillesum Stadskanaal en Diny W5 Zaterdag 24 April
12 Excursie g igen en dienst in de Diny 25 april
Pepergasthuiskerk
13 Kunst Feest yd Geest (Mannaks Levenhorst en Manusl Waasens) Jan Top hamehaart 13 mei tot 24 mei
18 Muziek *chorl Evensgng in Groningen (e kerk, Assen, Emmaen of Malden m samenspraak Div.




Gesprekskring Zondagavond

ledere tweede zondagavond van de maand
komen mensen bijeen in de huiskamer bij de
leden zelf. Ongeveer 8 avonden per seizoen.

In tweetallen worden de avonden voorbereid.
Het geloof, ontmoeten en delen zijn de leidraad
voor deze avonden. Dit jaar volgen we het
landelijke jaarthema van de PKN; 'Het goede leven'
Leeftijdsindicatie 35-65 jaar.

Van harte welkom!
Ook als je gewoon een keertje wilt komen kijken ben je natuurlijk
welkom.
Voor informatie kun je terecht bij
Jolanda Kuperus, bieteltje@planet.nl mob. 0650505617



De gespreksgroepen rond de bijbel gaan ook dit seizoen weer
door met twee bijbelkringen.

Wat doen we?
In een open sfeer samen lezen, leren,
bespreken en van gedachten wisselen.

In overleg wordt het onderwerp
afgesproken voor dit seizoen. Dat kan een
bijbelboek zijn, of een thema. ledereen is
welkom die belangstelling heeft. Of u nu lid bent van een kerk of niet dat
maakt niet uit. We proberen in een open warme sfeer samen te lezen , te
leren, vragen te stellen, te bespreken en gedachten uit te wisselen.

Wanneer?

Vanaf oktober gaat er D.V. weer een nieuw seizoen van start voor de
Bijbelgroepen. In samenspraak of op de beamer worden de start data
gemeld.

De 60+ Bijbelkring is van 14.00 — 15.30 uur in 't Anker Goede Herderkerk

De Bijbelkring met uitleg is van 20.00 - 21.30 bij mij thuis.
Polakkers 18, 9528 RE Buinen voor alle leeftijden

Vervolgens 1x per 14 dagen. Elk kan hier op eigen niveau aan mee doen.

Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. een keer komen om te proberen kan
ook.

Er gaat een Bijbel voor je open!

Info: J.P.Mellema. 0599 630650
dsjpmbuinen@kpnmail.nl



NIEUWE GESPREKSGOEP VOOR 20 t/m 35-JARIGEN

Uit gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het project Be-Connected
werd duidelijk dat diverse jongeren in onze gemeen-te behoefte hebben aan
meer onderlinge contacten.

Een zevental gaf mij al aan niet alleen uit te zien naar ontmoetingen met
leeftijdgenoten, maar ook om met hen gesprekken te voeren. Maar waarover?
Daar ben ik echt benieuwd naar! Waar worden jullie, jongeren van 20-35 jaar,
vandaag door geboeid of misschien wel boos door? Wat mij betreft kan het
over alles gaan!

Vijf keer geef ik jullie gelegenheid met elkaar en mij in gesprek te komen. Wie
meedoet, mag meedenken over de gespreksthema?’s.

Want op de eerste ontmoeting, die zal zijn op donderdag 1 oktober a.s., wordt
het programma samengesteld. Aan de hand van wat de dan aanwezigen ter
plekke voorstellen!

Waar vind je vandaag nog zulke gelegenheden?

Met deze gesprekskring mik ik op mogelijkheden om in een sfeer van
veiligheid, daar hoop ik zeker op, open met alle deelnemers te praten over
zaken die onszelf, de wereld, ons geloof en/of levensvisie en mogelijk de Bijbel
aangaan.

Zou het hierin wat lukken om afzonderlijke zaken van ons leven bij elkaar te
denken en te geloven?

Wat ik nu al WEL weet is dit: IEDER (binnen de leeftijdsgroep) IS VAN HARTE
WELKOM!

Data van samenkomsten: 1, 22 en 29 oktober 2020
5en 12 november

Aanvangstijd: 19.45 uur: koffie/thee drinken

Gesprek: 20.00 uur - ong. 21. 15 uur

Plaats: 't Anker (jeugdkelder of zaal 2)

Leiding: Ds. Theo van ‘t Hof

Opgave vooraf is om diverse redenen echt nodig! Dit kan via mijn mailadres:
ds.theovanthof@gmail.com Of telefonisch: 0594- 697475



Vanuit de gesprekken die gevoerd zijn tijdens het project be
Connected/zoekVerbinding is duidelijk geworden dat verbinding en
ontmoeting belangrijke kernwoorden zijn in de gemeente.

Er zijn diverse vormen van ontmoeting: kerkdiensten, bijbelstudiegroepen,
gespreksgroep, samen aan de maaltijd, koffiedrinken op de donderdagmorgen.

Gespreksgroep 67 tot 79 jaar

Wij, Diny Rozema en pastor Hessel Hansma willen u tijdens een viertal bijeenkomsten
graag de gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan.

Er zijn vast onderwerpen waarover u graag met anderen van gedachten Gespreksgroep
80+wilt wisselen.

Zo ontmoet u mogelijk weer anderen en samen in gesprek is een mooie manier om met
geloven bezig te zijn.

Op 30 september a.s. hebben we een avond gepland om samen de onderwerpen vast
te stellen.

De vervolgavonden zijn dan op: 21 oktober, 11 november, 9 december en 6 januari
2021. Alle avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur en in 't Anker.

In verband met de anderhalve meter afstand en de te reserveren ruimte is het van
belang dat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom graag een
telefoontje of mailbericht voor 16 september naar pastor Hessel Hansma. Tel.
06-31936624 / hessel.hansma@gmail.com




Gespreksgroep 80+

Voor de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder willen we daar de
mogelijkheid aan toevoegen van een viertal ontmoetingen op de
middag van 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Om enig houvast te
hebben, is ons voorstel te werken met een thema.

De data zijn:

6 oktober met als onderwerp “het goede leven’, 27 oktober met als
onderwerp “vragen en ontvangen’, 17 november met als onderwerp
‘een goed gesprek’

8 december met als onderwerp ‘eenzaamheid”.

Steeds verbinden we het algemene thema met een Bijbelgedeelte.
De plaats waar we samen komen is 't Anker.
De gespreksleiders zijn: Diny Rozema en pastor Hessel Hansma

Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij pastor Hessel Hansma.
Voor 22 september omdat: In verband met de anderhalve meter
afstand en de te reserveren ruimte het van belang is dat we weten
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Tel. 06-31936624 of via de
mail: hessel.hansma@gmail.com
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Slachtoffer en daderschap; drie perspectieven
18 november 2020
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een paar apart?

Deze avond is ontstaan op een initiatief van Jan Kok. Na een gesprek met
Jan Eerbeek, de gevangenisdominee, waarin hij vond dat het wel vaak ging
over de dader en het slachtoffer weinig in beeld kwam, ontstond het idee
hier een thema avond over te organiseren.

Er werd contact gezocht met de stichting Nadine foundation. De zus en
vader van de in 2007 vermoordde Nadine, hebben deze stichting tegen
zinloos geweld opgericht en hebben de publiciteit gezocht en gekregen.
Vader Jacques Beemsterboer komt spreken vanuit de beleving hoe het is
om je dochter op deze manier te verliezen, en hoe je kunt omgaan met
zo'n gebeurtenis.

ds. Jan Eerbeek zal vanuit zijn ervaring als justitieel geestelijk verzorger een
bijdrage leveren.

Tenslotte hebben we Marten Kemper uitgenodigd die als maatschappelijk
werker bij de Mesdagkliniek in Groningen familie van daders en
sclachtoffers bij staat.
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geen kinder-achtig aantal. Waarom kunnen
we het hier niet beter bij laten?
Soms hoor ik mensen zeggen: ‘Ik verlang
weer naar een gewone dienst.” Maar ja, wat
is (nog) gewoon?
Zoals de inrichting van veel keukens door
de tijd is veranderd, zo is de inrichting van
veel kerkdiensten ook veranderd.

Of kun je deze twee uiterst verschillende zaken helemaal niet met elkaar
vergelijken?

Hoe dan ook: soms hoor ik van gemeenteleden dat ze wat ongenoegen
hebben over bijv. liedkeuzen en kerkmuziek tijdens erediensten.

Hierover zou ik het graag een keer frank en vrij willen hebben. Mogelijk zit
daar nog meerin....

Zeker als ervaringen die in de coronatijd zijn opgedaan erbij worden
betrokken!

Wie weet wil een aantal mensen, leeftijd is onbelangrijk, met mij vervolgens
wel een dienst voorbereiden. Daarbij zal volop ruimte zijn voor eigen
invullingen!!

Datum van samenkomst: 26 november 2020
Aanvangstijd: 19.30 uur

Plaats: 't Anker (jeugdkelder of zaal 2)
Leiding: Ds. Theo van 't Hof

Opgave vooraf is nodig! Dat kan via mijn mailadres
ds.theovanthof@gmail.com
Of telefonisch: 0594- 697475



Bijbels culinair; een avond met Han Wilmink

Dit jaar eens geen avond om zelf te koken, maar nodigen we de kook dominee
uit die ons al die jaren heeft geinspireerd.

Hij wil graag komen. Wanneer weten we nog niet, in 2021. Dat kunt u tztin
samenspraak lezen of op de beamer.

Han Wilmink

KOKEN

MET PASSIE




Filmavond in het kader van Groen geloven

15 januari: 19.30 uur waarschijnlijk in de kerkzaal

We kijken een film die wereldwijd veel indruk heeft gemaakt won.
The Biggest Little Farm toont een eerlijk, hoopvol en bijzonder
aandoenlijk beeld van de zoektocht naar harmonie tussen mens en
natuur, die adembenemend gefilmd is en bol staat van de kleurige
karakters, zij het harig, wollig, kakelend, knorrend, vliegend of
kruipend.

Het begon allemaal met een belofte aan hun hond Todd... In 2011
laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly hun werk en het
stadsleven achter zich om hun droom te realiseren. Even buiten Los
Angeles probeert het koppel een stuk dor land om te bouwen tot een
unieke boerderij met een bloeiend, zelfrequlerend ecosysteem. Het
uitgedroogde land wordt volgens een ingenieus systeem verbouwd en
met de komst van eenden, kippen en het hartveroverende varken
Emma, wordt hun droom langzaam werkelijkheid. Dat gaat niet zonder
slag of stoot; elke dag dient zich wel een nieuwe uitdaging aan en ze
worden geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen. Maar
John en Molly ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel
problemen zelf een oplossing biedt. Last van luizen? Dat los je zonder
bestrijdingsmiddelen op met lieveheersbeestjes. Worden de bomen
kaalgevreten door slakken? Geen probleem, slakken zijn het favoriete
hapje van de eend. Elk beestje of plantje heeft zijn doel in de
natuurlijke orde. Twee gedreven mesne beginnen in een uitgeput stuk
grond in Californie een boerderij. Ze worden 7 jaar gevolgd en
tegenslag op tegenslag houdt ze niet tegen

e BigthéfiSt httle
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Pannenkoekendag 16 februari 2021

Aanvang 18.00 uur bij familie Oosterveld Lentehof; stroetendijk 2 Borger

Vastenavond wordt door veel christenen gevierd. Dit is de laatste
dag/avond voor het vasten en er mag dus nog even genoten worden. Er
moet een flinke voorraad vet aangelegd worden en alles in huis moet
opgemaakt worden. Vroeger bestond de voorraadkast en koelkast vooral
uit boter, melk, eieren, meel en suiker. En je raadt het misschien al, hier
kun je perfect pannenkoeken van maken. Deze werden dan ook rijkelijk
gegeten voordat de strenge vastenperiode er aan komt. Daarmee is
Pancake day geboren.

leder jaar valt pancakeday op een andere dag precies op de avond voor
vastenavond begint 40 dagen voor Pasen.

In Engelstalige landen heet deze dag onder andere 'Mardi Gras', Shrove
Tuesday (vette dinsdag) of 'Pancake Tuesday, omdat deze dag
traditioneel pannenkoeken worden gegeten.

Een feestdag in Europese Unie, Frans Guyana, Guadeloupe, Haiti,
Liechtenstein, Martinique, Nederland, Panama, Portugal, Saint-Martin,
Trinidad en Tobago.

NB Er is een andere (nationale) pannenekoekendag bijgekomen. Daar
bakken basisschollleerlingen pannenkoeken voor ouderen. Dat staat echter
helemaal los van de originele pancake day .



NIEUWE GESPREKSGROEP VOOR 35-60 JARIGEN
In het voorjaar van 2021 kan iedereen die hoort

bij de leeftijdscategorie van 35-60 jaar meedoen
met een bijzonder GESPREKSGROEP. Een jaartje
jonger of ouder mag ook hoor!

Opgave vooraf is nodig via mijn mailadres
ds.theovanthof@gmail.com of telefonisch: 0594-
697475. Het zou erg fijn als elke deelnemer zelf

Gesprekken zullen worden gevoerd aan de hand van het boek ‘Verlangen naar een
nieuw christendom’ dat geschreven is door de in 2019 uitgeroepen Theoloog des
Vaderlands Samuel Lee. Dat hij met het woord ‘vaderland’ niet veel heeft en
zichzelf liever ziet als theoloog ‘van de straat, zou wel eens een bruikbare
aanwijzing kunnen zijn om zijn boek goed te lezen.

Samuel Lee is niet in een hokje te plaaatsen. Hij groeide op in het Midden-Oosten
en komt als tiener met zijn ouders naar Nederand.

Aansluiting vindt hij bij de pinksterbeweging. Als hij in aanraking komt met een
aantal van haar radicale kanten, neemt hij hiervan afstand. Zijn geloof in God
wordt er niet door beschadigd, maar de vensters van zijn denken, doen en
geloven gaan alleen nog verder open. Moeder Tereza en ds. Martin Luther King
inspireren hem, maar Jezus nog meer.

Van Zijn goede nieuws blijft hij overtuigd: voor Samuel Lee houdt dit nieuws niet
alleen betekenis voor de ziel en het lichaam van de mens, maar eveneens voor de
samenleving. Sterk zet hij zich in voor recht en gerechtigheid: als voorganger en
als directeur van het Center for Theology of Migration aan de Vrije Universteit.
Het boek bestaat uit drie delen. Uiteindelijk houdt hij een pleidooi voor
verandering. Maar waarvan...?
In de eerste bijeenkomst, 28 januari ‘21, ligt de nadruk op:
-een kennismaking met elkaar

-het maken van afspraken over tijd en avond van samenkomst

-uitleg over de wijze waarop het boek zal worden besproken.
De daarop volgende avonden worden deelnemers uitgenodigd om het gesprek in
te gaan. Hopelijk hier samen mooie (leer) ervaringen op de doen!
Data van samenkomst : donderdag 28 januari 2021, 4, 11 en 18 februari en 4
maart. Aanvangstijd: 19.30 uur: koffie/thee drinken
Gesprek: 20.00 uur —ong. 21. 15 uur Plaats:'t Anker (jeugdkelder of zaal 2)
Leiding: Ds. Theo van ‘t Hof



Muzikale middag met Ds. Reinier Kleijer

In december is de liedbundel “Zing in 's hemelsnaam” uitgekomen van onze
'oud-predikant’ Reinier Kleijer.

De afgelopen maanden bracht Kleijer zijn beste teksten samen in het
eerder genoemde boekje. Rode draad in zijn nieuwe teksten is volgens hem
een mix van: geloof, hoop, liefde, verwachting en vertrouwen. Het zijn stuk
voor stuk gedichten, gedragen, maar met een woordkeus die opvalt.
Toegankelijk. Reinier Kleijer denkt dat mensen er plezier aan beleven, want
ieder mens is (zoals hij zegt) religieus. Hoe bedoelt hij dat?

“ledereen heeft de behoefte om iets hoger dan zijn kruin te denken en te
kijken. Dat verlangen noem ik religie.”

Tegen de mensen die dit verlangen tot klinken wensen te brengen zegt

Reinier Kleijer: “Zing in 's hemelsnaam!”.

Een titel met een dubbele bodem, een aanmoediging en een vingerwijzing
naar het Hogere tegelijk.

Samen luisteren en (zo mogelijk) zingen. De begeleiding op de piano wordt
ook door Ds. Kleijer zelf verzorgd.

Zondag 21 februari om 15 uur in de kerkzaal




Loop het Levensparelpad.

Op vakantie in Griekenland, bedacht de Zweedse lutherse bisschop Martin
Lonnebo een variatie op de rozenkrans. Zijn snoer wordt ook wel de 'lutherse
rozenkrans’ genoemd.

Deze levensparelarmband bestaat uit achttien kralen van verschillende vorm en
kleur. Alle parels hebben een eigen betekenis, maar ieder die ze gebruikt, voegt
daar weer een eigen, nieuwe betekenis aan toe. Je kunt de levensparels
gebruiken voor bezinning, om te bidden, te vieren, stil te staan en in beweging
te komen.

Sommigen dragen deze armband om hun arm, anderen hebben hem in hun tas
of broekzak en weer anderen leggen hem op hun nachtkastje.

Aan het begin van het pad ontvangt u een armband en gaan we, met behulp
van de afbeeldingen van de parels, in stilte het levensparelpad lopen.

Omdat afgelopen jaar en ook nu nog het thema Groene Kerk centraal staat zit er
een extra “groene parel” bij de armband.

Datum: donderdag 18 maart 2021 (Vrijdag 19 maart voor de jeugd(clubs))
Kosten: vrije gift
Max aantal personen: 25
Opgave bij: Germien Galetzka (germiengaletzka@gmail.com)
Of bij een ander lid van de commissie V&T

Gouden parel: de Godsparel
Deze staat voor God: het begin en einde van alle dingen. Hij is altijd bij je, als
een gouden zon die altijd schijnt.



Excursie/rondleiding melkveebedrijf Familie Roseboom

Heeft u enig idee hoe het toegaat op een grote boerderij tegenwoordig?
Wat er allemaal gebeurt? Welke techniek er nodig is? Hoe je je aan welke
regels en voorschriften dient te houden?

De familie Roseboom wil ons kennis laten maken met hun bedrijf.
Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers

Powerpointpresentatie

Rondleiding over het bedrijf

Melkproeverij

In de skybox kijken naar het melken.

Afsluiting ong 17.00 uur.

Gezien de locatie moet men goed ter been zijn en trap kunnen lopen.

Aanmelden bij V&T@

Zaterdag 23 januari en eventueel 22 mei 2021 (max. 25 personen per keer)




Choral met de voorstelling Etty Hillesum

Voorlopige datum zaterdag 24 april, postraat kerk Stadskanaal

2013 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een programma
rondom de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd
gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst
en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke
ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de
dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een
levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is
positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet
zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die
inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid
dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te
verbeteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Choral in haar
programma vormgeven.

Choral geniet grote bekendheid bij kerken voor de invulling van evenementen
en bijeenkomsten waar geprobeerd wordt jongeren en/of andere dan
reguliere kerkbezoekers te trekken. Daarnaast wordt Choral gevraagd voor
bijeenkomsten van kunst- en literaire kringen, scholen en netwerkclubs, etc

Choral staat onder leiding van Henk Ruiter



Zondag 25 april Gasthuiswandeling

In 816 ordonneerde paus Stefanus V dat iedere bisschop in zijn bisdom een
armenhuis moest stichten voor de hulpbehoevende medemens. Vrome particulieren,
onder hen echtparen die ongewild kinderloos waren gebleven, namen deze vorm van
naastenliefde over. Armen, weduwen, zieken en pelgrims kregen door de eeuwen
heen onderdak in één van de tweeéndertig gasthuizen in de stad Groningen. Deze
wandeling leidt je langs een twintigtal gasthuizen met elk hun eigen geschiedenis.

Het wordt een dagje Groningen. We nemen een lunchpakket mee.

Na een dienst in de Pepergasthuiskerk en de lunch, starten we met de
Hofjeswandeling bij het St. Geertruids/Pepergasthuis en eindigen bij het Rode of
Burgerweeshuis.

We schatten dat deze wandeling ongeveer 5 km. lang is.

Kosten: € 1,50 voor het “boekje” van de wandeling en gedeelde reiskosten.
Minimum aantal deelnemers: 10.



Feest van de Geest 13 mei tot 24 mei

In Vuur en Vlam

Waar we vorig jaar hoopten het eerste lustrum te vieren werd het afgezegd
vanwege Corona. Gelukkig werd het uitstel.
In Vuur en Vlam wordt dit jaar bij ons vormgegeven door Manuel Claasen en
Marineke Leijenhorst, een kunstenaarsechtpaar uit Gasselte.
Het feest vindt plaats van Hemelvaart tot 2e pinksterdag. Het kerkgebouw is in
deze periode open voor bezoekers van 13.00 tot 17.00 uur.

De organisatie is in handen van Jan Top en Jan de Boer. Er zijn weer vrijwilligers
nodig die helpen als gastvrouw/heer of bij voorkomende zaken. Je kunt je
hiervoor opgeven bij Jan Top
tel. 0599-234830

feest
van
de
geest

grohingen
noord-drenthe




De Choral Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst die in een
groot deel van de Engelse kathedralen en college chapels dagelijks plaatsvindt.
Waar wij deze koren vooral kennen van hun kerstliederen en de Royal Weddings,
is de Evensong eigenlijk hun dagelijks brood: een combinatie van hoogwaardig
uitgevoerde koormuziek en eeuwenoud ritueel, vergelijkbaar met de vespers in
een klooster. Toen de Anglicaanse kerk werd gesticht betekende dat het einde
van de kloosters.

In plaats van de zeven gebedstijden voor de kloosterlingen kwamen er dagelijks
twee gebedsdiensten voor iedereen: de morgendienst, Mattins, en de Evensong.
In de kathedralen en college chapels is dat een Choral Evensong met koormuziek
van niveau. Bekend zijn de jongenssopranen van bijvoorbeeld Kings College; in
de kathedralen zien we steeds vaker ook ‘girl choristers. De Evensongs gaan altijd
door, ongeacht of er veel of weinig mensen op af komen . Waar het om gaat is,
net als bij de getijden in de kloosters, dat het gebed tot God altijd moet
voortgaan. Daarbij is voor het koor een hoofdrol weggelegd: veel van de vaste
onderdelen worden alleen door het koor gezongen. Alleen bij de hymns valt de
gemeenschap in. Verder zijn er lezingen en gebed, een preek ontbreekt.

Het lukte ons niet om een evensong te organseren dit seizoen, maar we zullen in
Samenspraakzoveel mogelijk de data vermelden van deze evensongs in de

omgeving. In de Nieuwe Kerk in Groningen is het steeds op de derde zondag van
17.00 tot 18.00

Evensong Evensong is ‘worship!
‘De Evensong begint. Zij vindt altijd plaats,
Er hangt iets ongrijpbaar mystieks iedere dag,

eeuw in eeuw uit.
Vanuit de stilte komt de muziek op.

in de koorruimte van de Cathedral of
College Chapel.

Wat is dat toch?

Komt het omdat dit al eeuwen zo gebeurt?
Ondanks de mooie zang zijn er vaak
nauwelijks mensen bij aanwezig.

Die er wel zijn worden stil naar

een plaats gebracht en

er wordt verder

geen aandacht aan besteed.

Teksten, gebeden en muziek

rijgen zich aaneen tot een
onverklaarbaar geheel van devotie,
van schoonheid.

Medicijn voor de ziel,

heil voor de wereld,

eer aan God.

(Carel Weijers)






