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Protestantse Borger

Pianospel

Woord van welkom
Zingen: Lied 146¢: 1, 3

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 146c¢c: 7

Gebed
Lezingen:

Zingen:

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

Psalm 117
Romeinen 15: 11
Lied 868: 1, 2,5

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,

psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.
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Welgelukzalig is ieder te noemen,

die Jakobs God als helper heeft!

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.



Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen

Overdenking
Pianospel
Zingen: Psalim 87: 1, 2, 3, 4

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israél ingelijfd,

en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 413: 1, 2, 3

Grote God, wij loven U, Alles wat U prijzen kan,

Heer, o sterkste aller sterken! U, de Eeuwige, ongeziene,
Heel de wereld buigt voor U looft uw liefde en zingt ervan.
en bewondert uwe werken. Alle engelen, die U dienen,
Die Gij waart te allen tijd, roepen U nooit lovensmoe:
blijft Gij ook in eeuwigheid. ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Heer, ontferm u over ons,

open uwe vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

Zegen
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